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van alle gemeenten van de Protestantse Kerk Nederland in de provincie Groningen.

UIT ANDERE MEDIA3 HEILIGE LAMBERTUS236 INTREDEDIENST  

DS. J. A. VAN DEN BERG 

14ACTIVITEITEN 

 

Soms gebeuren er dingen waarbij je moet zeggen: ‘als dit Hem niet is…..!’  
Na afloop van de paasdienst haalde iemand bij de koffie een herinnering op aan 
een bijzondere samenloop van toevalligheden die haar nog steeds emotioneer-
de. Ze had er het woord ‘hemelse logistiek’ voor gevonden.  
 
Rouwen over de kerk 
In de week voor Pasen las ik het boek van collega Aarnoud van der Deijl: ‘De toe-
komst van de kerk’. Na dertig jaar predikantschap maakte hij de balans op en schreef 
hij een pleidooi voor rouwen over de kerk. Want wat had al het ploeteren opgele-
verd? Het wordt alleen maar minder. Hij kon wel allerlei plannen opnoemen waar-
mee in de afgelopen decennia geprobeerd is om de kerk een toekomst te geven. 
Zeven strategieën, allemaal ook zelf met verve ten uitvoer gebracht.  
 
Opvattingen gemoderniseerd en eigentijdse bijbeluitleg aan de man gebracht in 
gespreksgroepen met goede theologie. Kerkdiensten gemoderniseerd met nieuwe 
vormen. Christelijke normen en waarden in de praktijk gebracht en uitgedragen, 
vanaf het ‘conciliair proces’ tot en met ‘vergroening van de kerk’ en betrokkenheid 
bij de armoedeproblematiek. Veel meer aandacht gegeven aan de persoonlijke erva-
ringen. ‘Zeven-plus-een’-cursussen-met-maaltijd geleid voor nieuwkomers (een PKN-
variant van de Alfacursus).   
 
Maar de samenleving lijkt het steeds meer zonder kerk te willen stellen. Hoogstens 
waardeert ze enkele ‘erfstukken’ van het christendom: de muziek van Bach, de oude 
kerkgebouwen, de waarde van naastenliefde die ook aan goede doelen geeft zon-
der de gok op een miljoen uit de loterij. Maar dat is iets anders dan de kerk waarde-
ren die een ‘totaal’ vormt van een gemeenschap waarin je samen de (oer)verhalen 
deelt. Waar je in gesprek bent over belangrijke levensvragen. Waar je de waarde van 
de liturgie, de rituelen en beelden van de geloofstraditie beleeft en opnieuw invult. 
Waar je naar elkaar omziet en gastvrijheid gestalte geeft. En de gedachte dat het 
elders in de wereld met religie beter gaat, blijkt bij nader toezien ook van een groot 
vraagteken te moeten worden voorzien.  
 
Toch niet zonder 
Zelf intussen nog tien jaar langer predikant geweest dan Van de Deijl, vond ik het 
maar al te herkenbaar. Het paste wel om dit in de Stille Week te lezen. Gelukkig was 
het geen aanklacht vol (zelf)beschuldigingen. Wel een verhaal met zorg en verdriet. 
Kan de samenleving het wel redden zonder kerk? Van de Deijl was wel eerst door de 
uitgever teruggestuurd. Hij moest ook in gesprek met mensen die juist onlangs heel 
bewust toetraden tot de kerk. En met auteurs die positief-kritisch hebben nage-
dacht over de waarde van de christelijke cultuur en hoe die voortgezet zou kunnen 
worden. En hij wilde toch zelf ook graag dat ‘het’ wel degelijk verder gaat? Waarom 
dan? En zo werd het behalve een essay van rouw toch ook een verhaal van verlangen 
en hoop. Want terwijl Nederland God lijkt op te geven, gebeurt er ondertussen van 
alles waaruit blijkt dat God Nederland misschien nog niet heeft opgegeven.  
 
Omkeer in het graf 
Het deed me denken aan de paasverhalen. De volgelingen van Jezus staren vol ver-
driet in het donkere graf van hun idealen en verwachtingen. Ze komen niet over het 
dode punt heen van hun vertwijfelde ongeloof. Loopt de messiaanse weg niet dood? 
Ze mogen vervolgens zien dat het verhaal op een andere manier misschien toch door 
gaat. Jezus leeft! Maar dat zien van de nieuwe manier waarop ‘het lichaam van Chris-
tus’ toch op aarde  te vinden blijft, gebeurt pas nadat er eerst gerouwd is! Soms 
moet je eerst verliezen en met lege handen komen te staan, om ontvankelijk te 
raken voor het onverwachte.  
 
Klokgelui 
‘God sluit soms een deur en opent weer een raam.’ Op bovengemelde zondagmor-
gen waren er zowaar weer eens kinderen met hun ouders in de kerk – het enige kerk-
je in de grote stadswijk. Een paar jaar geleden had een jonge vrouw het klokje horen 
luiden en ineens een ‘heilig moeten’ gevoeld om naar de kerk te gaan, waar ze nog 
nooit geweest was. Helaas bleek bij aankomst de deur op slot. Was er wel dienst? 
Maar ze liet zich niet weerhouden en kwam de volgende week weer. Met haar kinde-

ren. Bleek dat precies het moment te zijn waarin afscheid genomen werd van de 
laatste kindernevendienstleiding! Want er kwamen geen jonge gezinnen meer. 
Theologistiek?  
De vergrijsde gemeente was tevreden met de liturgie van eind vorige eeuw en de 
warme onderlinge gemeenschap en zou het nog wel even uitzingen (letterlijk en 
figuurlijk). Maar dit was wel een signaal waar wat mee moest. Intussen ontstond er 
een kinderclub met ouders uit de wijk, de meesten nauwelijks ‘PKN’. Wordt het een 
‘pioniersplek’ naast de bestaande gemeente? Hoe dan ook lijkt er weer iets aan het 
groeien te zijn in deze ‘ontkerkelijkte’ stadswijk.  
 
In verband met zijn aanstaande emeritaat en verhuizing is dit zijn laatste bijdrage.  

Harmen Jansen

Harmen Jansen

Theologistiek
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