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van alle gemeenten van de Protestantse Kerk Nederland in de provincie Groningen.

In de Bijbel wordt het hart vooral gezien als 
symbool van de liefde. Maar ook als symbool 
van moed, vreugde en hartstocht.  De uitdruk-
king “hete hoofden en koude harten” geeft aan 
dat het voor mensen niet altijd makkelijk is om 
lief te zijn voor elkaar. Tal van conflicten in de 
wereld maar ook binnen de kerk getuigen daar-
van. Daartegenover staat het warme hart van 
Christus. Zijn liefde voor ons is onnoemelijk 
groot. Daar waar liefde is, gebiedt de Heer zijn 
zegen. Niet voor niets staat in 1 Korintiërs 13: 
13: “En nu blijven geloof, hoop en liefde, deze 
drie, maar de grootste daarvan is de liefde”.  
 
Een paar jaar geleden kochten mijn vrouw en ik 
van de uitbaatster van een café een heilig hart-
beeld. Het beeld stond ietwat hoog verheven in 
een hoek in het café en de uitbaatster wilde 
ervan af omdat zij met de nering ging stoppen. 
Of wij het beeld niet wilden kopen? Ik vond het 
best wel bijzonder, een Jezusbeeld in een café. 
Tussen de geuren van alcohol en etenswaar. En 
dan de vraag aan ons als protestanten of wij het 
beeld wilden kopen? Hoe meer ik erover nadacht, hoe mooier ik het idee 
vond. In de Bijbel lezen we dat Jezus met iedereen omging. Met vissers, 
farizeeërs, vreemdelingen, hoeren, tollenaars, zieke en onreine mensen 
enzovoorts. Voor hem was iedereen van waarde. Ik denk dan ook dat als 
Jezus in onze tijd had geleefd, hij niet alleen bij ons in de kerk zou komen, 
maar ook in het café om de hoek en andere publieke gelegenheden. Hij zou 
er naar binnen gaan om met de mensen in gesprek te komen en het Evan-
gelie heel praktisch te verkondigen. Uiteindelijk ging het Jezusbeeld voor € 
75,-- mee naar huis. Het staat nu in onze woonkamer, bij een oud bidstoel-
tje. Je zou kunnen zeggen, Jezus hoort ook bij ons in huis. Hij is niet alleen 
aanwezig in de oude familiebijbel, in het Woord, maar ook zichtbaar in ver-
beelding. De reformator Luther had geen bezwaar tegen dit soort verbeel-
dingen. Juist verbeeldingen kunnen helpen om het Evangelie dichter bij de 
mensen te brengen. Niet om te aanbidden of te vereren, maar om te illu-
streren en te emotioneren.  
 
Het bijzondere van dit Jezusbeeld is niet alleen dat het een heilig hart-
beeld is, maar ook dat het een gemankeerd beeld is. Jezus mist namelijk 
zijn rechterhand. De geopende hand ontbreekt. Je zou kunnen denken, o 
wat erg dat het beeld een hand mist. Jezus is toch volmaakt? Maar, je kunt 
er ook op een andere manier naar kijken. Jezus mist een hand, zoals men-
sen met een handicap ook iets missen. Net als Jezus mogen ook zij volwaar-

dige kinderen van God zijn. Er gaat echter nog 
een boodschap vanuit, namelijk die hand kun jij 
zijn! Jezus doet een appél op jou!  Het spreek-
woord zegt immers dat mensen elkaar tot een 
hand en voet moeten zijn. Dat mensen elkaar 
moeten helpen, elkaar prachtig kunnen aanvul-
len. Dat is de boodschap van het warme hart 
van Jezus.   
 
Binnen de Rooms-Katholieke Kerk kwam de 
devotie tot het Heilig Hart in de 17de eeuw op 
gang. In de 19de eeuw bereikte dit een hoogte-
punt. Toen werden massaal neogotische heilig 
hartbeelden in diverse maten geproduceerd 
voor kerken, kapellen en huiskamers. Het beeld 
dat nu in onze kamer staat, dateert uit die tijd 
en zal uit een kerk of kapel afkomstig zijn. Het is 
gemaakt van metaal en staat op een voet van 
gips.  
 
Wanneer we beter naar het beeld kijken, dan 
zien we dat Jezus met de linkerhand naar zijn 
hart wijst. Het Hart van Jezus wordt in de kunst 
meestal afgebeeld als een geopende borstkas 
met daarin een bloedrood hart met een vlam. 
Hier zien we een hart centraal op de borst. Uit 

de bovenkant komen twee vlammen en een kruis. Op het hart zelf is een 
eeuwigheidssymbool aangebracht. Als teken dat Christus aan het begin en 
het einde van ons leven staat. Jezus draagt een crème witte robe met een 
rode mantel, een verwijzing naar Markus 9: 2-9 waar bij de verheerlijking op 
de berg wordt gezegd: “Zijn kleren werden schitterend wit” en Openbaring 
19: 13 waar wordt geschreven dat bij de terugkeer van Jezus Hij gekleed is 
in een gewaad gedoopt in bloed. Samen symboliseren wit en rood de zui-
verheid van Jezus Christus. Hij kwam als Gods zoon om de wereld van de 
zonde te reinigen. Het licht van God werd getoond aan volgelingen van 
Christus. En het bloed dat werd vergoten om de mensheid eeuwige red-
ding te geven. In de viering van het Heilig Avondmaal komen wit en rood, 
het brood en de wijn, ten diepste samen. 
 
Bij een heilig hartbeeld, in een grot in een kloostertuin, las ik: 
In U is Gods mensenliefde aan ons verschenen. 
Ik geloof in die liefde.  
Laat mij Uw aanwezigheid zo ervaren 
dat ik daadwerkelijk getuige ben van God,  
die liefde is. 
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Teun Juk

De redactie van de Groninger Kerkbode wil in het laatste nummer van dit jaar - het Kerstnummer - extra aandacht geven aan het 
thema ‘Vrede’. Lezers van de Kerkbode die hieraan willen bijdragen worden uitgenodigd om vóór woensdag 3 december een gedicht, 
verhaal, ervaring of afbeelding in te sturen, met een omvang van hoogstens 500 woorden. Met behulp van deze inzendingen wil de 
redactie proberen een gevarieerde en zinvolle uitgave tot stand te brengen. De inzendingen kunnen worden gestuurd naar het redac-
tie-adres:  redactie@groningerkerkbode.nl. We hopen op mooie bijdragen van veel mensen uit de hele provincie.  
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HET HART VAN JEZUS
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